
Pesach of Pasen 

Voor velen begint binnenkort weer de ‘lijdenstijd’ ook wel Pasen genoemd. Vele weken achter elkaar 

wordt er stil gestaan bij het lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus. 

Heeft niemand meer in de gaten dat Pasen niet in de Bijbel voorkomt en het zelfs een heidens 

karakter heeft? Laten we met elkaar terug gaan naar dé bron, Gods woord om ons te laten 

onderwijzen wat de Bijbelse instelling is van Pesach. 

 

A. Instelling van de Joodse Bijbelse feesten. 

 Instelling van de Feesten beschreven in Leviticus 23: De Eeuwige sprak tot Mosjé (Mozes) 

spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden van Adonai, die gij zult uitroepen als 

heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden! Zo maakte Mozes de feesttijden van Adonai aan 

de Israëlieten bekend. 

 De feesten beginnen met verlossing uit Egypte. 

 Voorjaarscyclus spreekt over Yeshua’s eerste komst. 

 Najaarscyclus spreekt over Zijn verlossingswerk, heerschappij in de hemel en over Zijn 

wederkomst en laatste oordeel. (Die moeten dus nog in vervulling gaan!). 

 Het gaat om repetities we moeten al gaan oefenen om Hem te loven. 

 Feesten zijn schaduwen van de Messias 

 

De Bijbelse feesten op volgorde en welke betekenis zij hebben: 

Pesach Matsot Bikkoerim Sjawoe’ot Jom 
Hasjofar 

Jom 
Kippoer 

Soekot 

Pascha Ongezuurde  
broden 

Eerstelingen Wekenfeest 
(Pinksteren) 

Dag van de 
bazuin 

Verzoendag Loofhutten 
feest 

Bevrijding Reiniging Vernieuwing Vervulling Vereniging Verzoening Vervolmaking 

 

 

B. Bijbelse Instelling van Pesach. 

Lees hiervoor: 

 Leviticus.23:4-14 

 Exodus. 12:1-28 

Elk jaar wordt de uittocht uit Egypte herdacht door Joden. Het is een bevrijdingsfeest omdat God hen 

bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte. Maar het heeft een diepere betekenis gekregen want door 

Zijn sterven en opstanding heeft Yeshua ons bevrijd uit de slavernij van de zonde. 

Dit mogen we elk jaar weer gedenken op de 14e van de Bijbelse maand Nisan, daarom is het 

verdrietig dat het vandaag de dag door velen op een ander tijdstip herdacht wordt dan God daarvoor 

heeft voorgeschreven. 

 

Overeenkomsten tussen het eerste Pesach feest en de vervulling door Yeshua. 

Pesach uit het 1e Testament Pesach vervulling Nieuwe Testament 

10e Nisan werd het lam in huis gehaald om 
het 4 dagen te keuren (Ex.12:3) 

10e Nisan Yeshua komt Jeruzalem binnen en 
wordt door de Farizeeën 4 dagen veelvuldig 
ondervraagd of Hij de Messias is. 

Het lam moest zonder gebreken zijn (Ex.12:5 
en Lev.22:20) 

Yeshua was een smetteloos lam (Luk.23:14, 
Hebr.9:14 en 1Pet.1:19) 

Het lam was nodig voor verlossing uit de 
slavernij (Ex.12-14) 

Yeshua verlost ons van onze zonden (Kol.1:14, 
Opb.1:5) 



Het bloed van het PesachLam beschermt 
tegen Gods toorn (Ex.11:4-5 en 12:7) 

Yeshua’s bloed verlost van Gods toorn 
(Rom.5:8-10 en Joh.6:53) 

Hogepriester mocht zijn kleed niet scheuren, 
dan werd het priesterschap afgenomen 
Kajafas scheurt zijn gewaad en kon als 
hogepriester geen verzoening voor het volk 
doen  

 Zijn klederen werden niet verscheurd maar 
bleven als hogepriesterkleed heel (Ps.22) 

1500 jaar geleden, er mochten geen botten 
van het PesachLam gebroken worden 
(Num.9:12) 

Bij de 2 mede gekruisigden werden de botten 
gebroken, bij Yeshua niet (Joh.19:33) 

14e Nisan moest het lam geslacht worden 
(Ex.12:46 en Ps34:21) 

Op de dag en het uur nauwkeurig wordt Hét 
Lam geslacht (Joh.19:31-33) 

Het lam in huis kreeg een bord om met de 
namen van de bewoners 

 De Koning kreeg een bord boven Zijn hoofd: 
Yeshua Hanotzri Ve melech Ha yehudim  

  

 

 

C. Bijbelse instelling van Pasen. 

Is er helaas niet te vinden! 

Maar waar gaat het dan mis? 

Als gelovigen uit de heidenen hoeven wij ons geen Joodse levenswijze aan te laten praten of Joodje 

te spelen, maar we kunnen duidelijk lezen dat de Bijbelse feesten een oudtestamentische oorsprong 

en betekenis hebben. Deze feesten hebben ook een Nieuw testamentische invulling en betekenis, 

ook voor ons vandaag de dag!  

De dag van Yeshua’s sterven is duidelijk aangegeven op de 14e van de maand Nisan (valt bij ons in 

Maart/April). U viert toch ook gewoon Bevrijdingsdag op 5 Mei en uw verjaardag op de datum dat u 

geboren bent? 

Op de 14e van de maand Nisan Pesach vieren is dus Bijbels en naar Gods voorschrift! 

De kerk heeft in de 4e eeuw het Paasfeest bewust losgekoppeld van het Bijbelse Pesach, dus niet 

alleen met de gekozen datum, maar ook met de naam en inhoud hiervan. 

Dit is helaas door antisemitische oorsprong van de roomse kerk verplaatst naar de 1e Zondag na volle 

maan in de lente……. 

“En deze dag (de 14e van de maand Nisan) zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest 

voor de Eeuwige, in uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren”(Ex.12:14). 

En deze dag is nooit door Yeshua (Jezus Christus) afgeschaft of gezegd hier een andere dag voor te 

nemen. 

 

Pasen 

Pasen komt van de heidense feestdag ter ere van de lentegodin Astarte of Isthar, in het Engels 

vertaald met Easter Pasen berust dus op de naam Isthar. De Germaanse naam voor deze godin van 

de vruchtbaarheid is ‘Ostara’ of in het Duits ‘Ostern’ de paaseieren, paastakjes en de paashaas 

hebben alles met de vruchtbaarheidscultus van deze lentegodin te maken, maar beslist niet met 

sterven en opstanding van Yeshua. 

 

Goede Vrijdag 

Hoe is ‘goede Vrijdag’ ontstaan? Als we rekenen zien we al dat deze dag niet kan kloppen aangezien 

Yeshua dan enkel twee nachten en een hele dag in het graf zou hebben gelegen. Maar hoe kan het 

dat ze in de kerk toch ‘goede Vrijdag’ houden, kunnen ze niet tot drie tellen? 



“Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was 

(want de dag van die Sabbat was een grote dag) Joh.19:31. Yeshua is gestorven tijdens Pesach op de 

14e van de maand Nisan, de dag die daarna zou beginnen is de 15e van de maand Nisan het feest van 

de ongezuurde broden wat 7 dagen duurt. De dag na Pesach is dus een extra ‘hoge’ Sabbat en wordt 

gevolgd door een ‘gewone’ Sabbat. 

Het onderstaande schema geeft er voldoende zicht op dat de kruisiging nooit op Vrijdagmiddag heeft 

kunnen plaats vinden. 

 

Schematisch overzicht van sterven en opstanding van Yeshua. 

In de Bijbel begint een nieuwe dag met het vallen van de avond en duurt tot de volgende avond. 

 In tegenstelling tot bij ons waar de dag om 24:00uur over gaat naar de volgende dag.  

Dag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Datum 13e Nisan 14e Nisan 15e Nisan 16e Nisan 17e Nisan 

Feest  Pesach Feest van 
de 
ongezuurde 
broden 

 
‘normale’ 
Sabbat 

Feest van 
de 
Eerstelingen 

Gebeurtenis 
op de dag 

1.Yeshua leert in 
de tempel. 
(Luc.19:47) 
 

1.In de 
ochtend 
(9uur-12uur) 
kruisiging. 
2.om 3 uur 
sterf Yeshua.  

Feestdag 
die volgt op 
Pascha een 
‘hoge’ 
Sabbat 
 
 
 
1e dag in 
het graf 

 
Mensen rusten 
naar het gebod 
 
 
 
2e dag in het 
graf 

Yeshua 
staat op ten 
derde dage 
vóór 
zonsopgang 

Gebeurtenis 
in de avond 

1.Yeshua eet met 
Zijn discipelen de 
Pesach maaltijd 
(dag eerder). 
2. In de nacht 
wordt Hij 
verraden en 
voorgeleid. 
 

En wordt in 
het graf 
gelegd. 
1e nacht in het 
graf 

 
 
 
2e nacht in 
het graf 

 
 
 
3e nacht in het 
graf 

 

 
NB: er zijn ook goede uitleggingen voor dat Yeshua op Woensdag gekruisigd is (zie Pesach of goede Vrijdag op onze site). Dit heeft te maken met het opstaan 

van Yeshua op de derde dag of ten derde dage. 

 

3 Aanwijzingen waarom ‘goede Vrijdag’ niet klopt. 

 De Dag na het sterven van Christus was geen Sabbat (dus geen zaterdag), maar het begin van 

het feest van de ongezuurde broden 

 Christus sprak er al over dat Hij 3 dagen en nachten in de aarde zou zijn (en geen 2 nachten 

en een dag….) 

 Christus is niet opgestaan op ‘onze zondagmorgen’. de Schrift zegt dat toen het graf op de 

eerste dag van de week bezocht werd Hij al opgestaan was. Yeshua stond op uit het graf kort 

nadat de Sabbat was voltooid (op Yom Ha Bikurim/Feest der Eerstelingen) pas vroeg in de 

ochtend hoorden degenen die het graf bezochten van de opstanding. 



Een anti Joodse brief van Constantijn. 

Direct na het Concilie van Nicea (325 na Christus) klom Constantijn de Grote in de pen hij wilde alle 

bisschoppen (in het bijzonder die in het oosten) erop wijzen dat het Concilie het juiste besluit had 

genomen: De datum van het christelijke paasfeest mocht niet aansluiten op het Joodse Pesach. 

Helaas is Constantijns toon fel anti Joods. Een fragment: 

“Omdat er ook een onderzoek over het hoogheilige Paasfeest werd ingesteld, is een eenstemmig 

besluit genomen dat het goed zou zijn als allen het feest overal op dezelfde dag zouden vieren. Want 

wat zou er beter voor ons kunnen zijn dan dat de datum van dit feest, dat ons de hoop op de 

onsterfelijkheid heeft gegeven, zo wordt vastgesteld, dat er in de berekeningen geen fouten meer 

kunnen worden gemaakt? In de eerste plaats bleek het onwaardig te zijn dit hoogheilige feest volgens 

het gebruik van de Joden te vieren, die hun handen door hun goddeloze misdaad (kruisiging van 

Christus) hebben bezoedeld en daarom terecht als mensen op wie een bloedschuld rust, met 

geestelijke blindheid geslagen zijn. Als wij hun gebruik van de hand wijzen, kunnen wij de Romeinse 

traditie om het Paasfeest op een Zondag te vieren ook voor de toekomst veilig stellen. Wij moeten 

niets gemeen hebben met het gehate volk van de Joden. (-) zou uw scherpzinnige geest toch moeten 

inzien dat de zuiverheid van uw zielen vraagt dat wij christenen in niets op Joden, die door en door 

slechte lieden zijn, mogen lijken. Dit laatste is echter het geval als wij Pasen op dezelfde dag vieren als 

zij.” 

 

Vragen die over blijven. 

 Als de Bijbel helder en duidelijk spreekt over de datum naam en inhoud van Pesach, feest van 

de ongezuurde broden en het feest van de Eerstelingen en als deze dagen precies in lijn 

liggen met de gebeurtenis rondom het sterven en de opstanding van Yeshua waarom kiezen 

mensen tegen beter weten in om Pasen te vieren? 

 Begrijpt u dat de dag na Yeshua’s dood niet de Sabbat aanbrak, maar de eerste dag van het 

feest van de ongezuurde broden? Ex.23:6-7 (die Israël moest houden als een heilige dag en 

geen enkel werk mochten doen). 

 Als het Sanhedrin gelukt is de leugen te verspreiden dat Yeshua is gestolen (Math.28:11-15) 

en dit woord door de joden gelooft wordt tot de dag van vandaag, zijn wij dan niet 

voorgelogen door de Roomse kerk dat Pesach afgeschaft is en daar Pasen voor in de plaats is 

gekomen? Wat denkt u? 

 Als we exact weten vandaag de dag wat de dag is dat Christus Zijn leven aflegde (12 April in 

2025) waarom gedenken ‘we’ dat op een totaal andere dag? Mogen we zelf bepalen 

wanneer we Zijn lijden en opstanding vieren? 

 

D. Enkele overdenkingen rondom Pesach. 

De grote schoonmaak. 

De voorbereiding voor Pesach omvat ook de ‘grote schoonmaak’ van de huizen, er wordt naar de 

laatste restjes chameets (zuurdeeg) gezocht, zelfs naar de kleinste stukjes, omdat het bezit of de 

consumptie de Israëliet weg zou snijden (Ex.12:15 en 19). 

In Zijn brief aan de Korintiërs spreekt Paulus over het verwijderen van het zuurdeeg, in relatie tot het 

Pesach lam (1Kor.5:7-8). Paulus noemt Yeshua hier de Messias en noemt Hem het Paaslam dat voor 

ons is geslacht. 

 

Zuurdesem in ons leven. 

Paulus benadrukt het belang van het volledig verwijderen van chameets (zuurdesem) omdat zelfs 

een kleine hoeveelheid het hele deeg kan beïnvloeden (1Kor.5:6). 

Paulus ziet zuurdesem als een symbool voor zaken waarmee moet worden afgerekend. 



Ongezuurde broden worden in de Bijbel ook wel genoemd ‘brood van verdrukking’ (Deut.16:3). En 

het kan ook worden vertaald met brood van nederigheid. Chameets (zuurdeeg) wordt beschouwd als 

een symbool voor trots en arrogantie, waar een klein beetje al een groot effect kan hebben op 

iemands karakter. 

 

Een voortdurend proces. 

In ons leven kunnen trots en andere negatieve zaken de kop op steken. De Bijbel spreekt over het 

verwijderen van zuurdesem en het sterven met Christus als een voortdurend proces. Yeshua roept 

ons op om dagelijks ons kruis op te nemen (Luk.9:23) Dit doen we door dagelijks te bidden dat God 

ons hart onderzoekt met Zijn Geest en dat Hij ons toont wat aan het kruis genageld moet worden. 

Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij 

ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding (Rom.6:5). 

 

E. Pesach vandaag de dag. 

Vandaag de dag wordt door velen op de 14e van de maand Nisan (dit jaar in 2025 op de avond van 12 

April) De Sedermaaltijd gebruikt om de verlossing door Yeshua te herdenken. 

In die avond van de 14e Nisan nam Hij de drinkbeker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei: 

Drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van Mijn verbond, dat door velen vergoten wordt tot 

vergeving van zonden. 

Ondanks dat wij als gelovigen niet uit Egypte bevrijd zijn, mogen we toch met Israël Pesach 

meevieren, en gedenken dat Yeshua Zijn leven heeft gegeven voor de mensen. 

Hier zijn vele soorten van invulling/liturgie voor wij hebben zelf een invulling voor de maaltijd 

gemaakt (als u die evt. wilt ontvangen kunt u via de mail/site contact opnemen dan sturen wij het u 

toe). 

In deze maaltijd zitten meerdere schriftlezingen en symbolieken. We denken aan- en houden onder 

andere de volgende punten in herinnering: onze zonde, door Zijn dood is de scheidingsmuur 

afgebroken, Zijn verbroken lichaam, Zijn vergoten bloed, De inzetting van het nieuwe verbond door 

Zijn bloed, aan het volk Israël, bitterheid van Yeshua, uittocht van Israël uit Egypte en dat wij uit 

Egypte (de zonde) moeten weg trekken enzovoort.  

 

F. Hoe nu verder? 

Pesach is het begin van de cyclus die loopt van bevrijding naar vervolmaking. Bij Pesach stopt het 

niet. Het gaat verder, we gaan op reis. Yeshua heeft Zijn leven gegeven en vraagt van ons in Zijn 

wegen te wandelen, Pesach begint met geloof in wat God voor ons heeft gedaan, wij hoeven niets te 

verdienen. In het geloof brengen we het bloed aan op de deurposten van ons hart, dan gaat de dood 

aan ons voorbij en in Hem alleen zullen we eeuwig leven ontvangen. 

Door het bloed van Yeshua worden we bevrijd van zonde, voor de bevrijding is een sterke hand 

nodig, de hand van God. 

Wij moeten wel weg trekken uit Egypte (wat een beeld van de zonde is) en niet in de slavernij van de 

zonde blijven. Egypte moet uit ons leven verbannen worden. 

 

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en ons overgezet in het Koninkrijk van de Zoon 

van Zijn liefde. 

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kol.1:13)  

 

Chag Pesach sameach!  


