
TRADITIE OF DE WET VAN GOD 
 

Traditie 

Er zijn vele tradities die in de loop van de eeuwen ingeburgerd zijn in het Christendom, maar die in 

strijd zijn met de wet van God. 

Op zich zijn tradities niet verkeerd en zelfs van onschatbare waarde om aan het nageslacht door te 

geven, want zij bepalen mede onze identiteit. Het gevaar bestaat echter, dat wij vele overgeleverde 

gebruiken en leerstellingen klakkeloos overnemen en toepassen zonder ze te toetsen aan het woord 

van God. Het is naïef om te veronderstellen dat kerkelijke voorschriften vanzelfsprekend hun 

oorsprong vinden in de Heilige Schrift. Dat is niet altijd het geval zoals wij straks zullen zien. 

De Heere Jezus verwijst hier ook al naar; 

De wet van God legt u naast u neer, maar aan de traditie van mensen houdt u vast! Hoe vindingrijk 

weet u de wet van God buiten werking te stellen om uw eigen traditie in stand te kunnen houden! 

(Marc.7:8-9) 

 

Wetten 

Veel Christenen beweren vrij van de wet te zijn, maar lijken geen enkele moeite te hebben met het 

strikt naleven van wetten die door mensen in de kerk of genootschap zijn gemaakt.  

Doordat men bepaalde uitspraken van Paulus met betrekking tot de wet/thora verkeerd begreep, 

kwam men tot de foutieve conclusie dat de wet door het geloof buiten werking gesteld zou zijn. 

Niets minder is waar: Stellen wij dan door dit geloof de wet buiten werking? Helemaal niet! Wij 

bevestigen juist de betekenis van de wet! (Rom.3:31) 

Het gaat dus hier niet of de wet afgeschaft zou zijn, maar Paulus bevestigt haar geldigheid. 

 

De vervangingsleer 

De vervangingsleer komt voort uit de gedachte dat de kerk die uit gelovigen van alle volkeren en 

naties bestaat, in de plaats van Israël zou zijn gekomen en dat de kerk het verbondsvolk onder het 

nieuwe verbond zou zijn. Aangezien men zich van veel profetieën een letterlijke vervulling niet kon 

voorstellen als van toepassing op de christenheid, heeft men de toekomstige beloften voor Israël 

maar vergeestelijkt. Dát is ook de reden dat de kerk geen oog heeft voor de huidige letterlijke 

vervulling van het profetisch woord: Het herstel van Israël én de spoedige wederkomst van Christus! 

Het is nooit de bedoeling geweest van Jezus en Zijn Joodse leerlingen dat er uit hun activiteiten een 

zelfstandige Godsdienst los van Israël zou voortkomen. Het was voor hen vanzelfsprekend dat zij de 

Sabbat, de Bijbelse feesten vierden, kosher aten en de Thora naleefden. 

De problemen begonnen pas toen de gelovigen uit de volken (heidenen) in de meerderheid waren en 

als het ware een coup pleegden. 

De oorspronkelijke Bijbelse Feestdagen werden door heidense vervangen (die uiteraard eerst in een 

christelijk jasje zijn gestopt, zodat het minder opvalt dat de oorsprong daarvan pure afgoderij is). De 

Bijbelse kalender werd door een heidense vervangen. Alles went en zolang we het maar vaak genoeg 

in de mond hebben is het uiteindelijk normaal. 

De Sabbat werd niet ontzien en door de heidense zondag vervangen, de dag die oorspronkelijk aan 

de zonnegod gewijd was. En nadat de Gemeente uiteindelijk volledig “ontjoodst” was, en er verder 

niets meer te vervangen overbleef, werd tenslotte geheel Israël door de kerk vervangen! 

De gedachte dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen in Gods heilswerk is dus de oudste 

dwaalleer binnen het christendom en in strijd met Gods Woord! (Zie verder Hfds.17). 



Volgens de Bijbel is Israël de Gemeente des Heeren, maar volgens de vervangingsleer is de kerk nu 

het nieuwe Israël, net andersom dus! 

 

Redenen genoeg voor de kerken om met Israël in het reine te komen en een, diepgaande bezinning 

op de relatie tussen Israël en de kerk uit de heidenen op gang te brengen. 

Terugkeer naar het Messias belijdende Jodendom is niet alleen onvermijdelijk, maar zelfs uitermate 

noodzakelijk. Daarbij moet een proces op gang worden gebracht waarbij alle elementen en 

praktijken die duidelijk in strijd zijn met Gods wet verwijderd worden. 

 

De zondagsheiliging (zie verder ook: zondag of sabbat) 

Eén van de problemen waar men tegen aanloopt als we ons oriënteren op de Joodse wortels van ons 

geloof, is de verschillen in de wekelijkse rustdag. Als wij dezelfde God aanbidden en beide dezelfde 

Bijbel als het Woord van God beschouwen en de inhoud daarvan in ons leven toepassen, dan rijst 

onmiddellijk de vraag: waarom houden wij niet dezelfde rustdag? 

Is de Sabbat dan niet alléén voor de joden? Nee, helemaal niet! Het is een historisch feit, dat de 

eerste christenen nog ruim 300 jaar lang de Sabbat vierden dus óók niet-joden. De profeet Jesaja zei 

immers al meer dan 2700 jaar geleden: Welzalig die sterveling die dit doet, en het mensenkind dat 

daaraan vasthoudt; die acht geeft op de Sabbat zodat hij hem niet ontheiligt (Jes.56:2) Let op: Hij 

zegt niet welzalig de Israëliet, maar wereldomvattend ieder mensenkind! 

Het 4e gebod is dus in het verleden, in het heden en in de toekomst niet alleen voor de Joden van 

toepassing, maar voor eenieder die de God van Israël wil dienen. 

De Sabbatdag is om te rusten en om een heilige samenkomst te hebben! (Lev.23:3) 

Opnieuw rijst de vraag: Als Gods Woord zo duidelijk is over de Sabbat, waar komt de zondag als 

wekelijkse rustdag dan vandaan? 

 

Kort overzicht (uiteraard hier niet haalbaar om alles in details te benoemen) 

GEBEURTENIS GEVOLG 

Concilie van Nicea jaar 321 Tot hier vierden de joden en de gelovigen uit de 
heidenen nog geheel de Sabbat 

Gemeenschappen van de eerste gelovigen 
buiten Israël 

Er kwamen meer heidenen bij en de betekenis 
van de Sabbat ebde weg en ondanks hun geloof 
in Christus vierden zij de reeds bekende Dies 
Solis (de zonnedag) 

keizer Constantijn in jaar 321 Verbood alle christenen en joodse gelovigen het 
vieren van de Sabbat om de gelovigen los te 
maken van hun joodse wortels, door de Sabbat 
af te schaffen en de zondag te heiligen hoopte 
men dat daardoor meer heidenen die de zon 
aanbaden (in naam) bij de kerk zouden komen 
en dat de rust in het romeinse rijk zou 
weerkeren. 

Paus Sylvester (314-335) De Sabbat is voor christenen een dag vol 
afschuw jegens de joden, men hoort die dag 
niet te houden 

Paus Innocentius (402-417) Verbood op Sabbat godsdienstige 
samenkomsten, en we zien hieraan dat juist in 
die tijd nog de Sabbat door de gelovigen 
gehouden werd 



Reformatie Tijdens de reformatie is veel hersteld, wat door 
de RK kerk was afgeschaft, maar het herstel van 
de Sabbat hoorde daar helaas niet bij; een 
gemiste kans. 

 

Voor het afschaffen van de Sabbat zijn er geen heilige en oprechte motieven, zoals de herdenking van 

de opstanding des Heeren tot de invoering van de zondag als kerkdag heeft geleid. Wat een afschuw 

voor de joden is, dus puur antisemitisme. 

Laten wij met elkaar de door God geheiligde Sabbat vieren, waarin de verwachting van de spoedige 

komst van onze Messias tot uitdrukking komt! 

Afschaffing van de Bijbelse Feestdagen 

Helaas gaat de kerk er ten onrechte ervan uit dat christenen de Bijbelse feesten niet meer hoeven te 

vieren omdat ze in hun optiek Joods zouden zijn (zie verder hoofdstuk over de Bijbelse feesten). 

Terwijl zij in de Bijbel nadrukkelijk ‘de gezette hoogtijden des Heren’ worden genoemd.  

Ze zijn gegeven om gemeenschap met God te hebben en met elkaar als Zijn kinderen te delen in Zijn 

blijdschap! Het is dus beslist geen vrijblijvende zaak om de Feesten wel of niet te vieren. Reeds vanaf 

de vierde eeuw zijn ze van de christelijke kalender verdwenen en moesten ze plaats maken voor 

feesten waar God niet om gevraagd heeft. De God van Israël is de Gastheer en wij zijn slechts Zijn 

gasten, niet de gasten bepalen de datum, plaats en inhoud maar de Gastheer!! 

Maar helaas, door het ontbreken van voldoende Bijbels inzicht en doordat het christendom een eigen 

leven is gaan leiden, los van het jodendom, wordt in bijna alle kerken de dwaalleer verkondigd, dat de 

Bijbelse feesten evenals de sabbat deel uitmaken van de wet, die met de dood en opstanding van Jezus 

afgeschaft en niet langer geldig zou zijn. 

 

Ik wil dit hoofdstuk afsluiten met de oproep van Paulus, om niet de tradities van mensen te volgen, 

maar bij de traditie van de apostelen te blijven, die gebaseerd is op de thora: “Wees op uw hoede en 

laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en 

zich richten op de machten van de wereld en niet op de Messias…. Wees standvastig, broeders en 

zusters en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord en geschrift! Mogen onze 

Jezus Christus en God onze Vader, die ons Zijn liefde heeft getoond en ons door Zijn genade blijvende 

steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt!” 

(Kol.2:8 en 2Thes.2:15-17, NBV) 

 


