
 

 

WAAROM DE SABBAT GODS HEILIGE DAG IS 
 

In deze bijlage willen wij nog wat extra aandacht besteden aan de vraag of de heilige sabbat 

vervangen is door de (heilige) zondag. 

Het was vanzelfsprekend dat de gelovigen de sabbat heiligden overeenkomstig het gebod van de 

Allerhoogste. Hij heeft immers nooit gezegd dat men de sabbat slechts hoefde te houden tot de dag 

dat Christus zou komen. Nee! Het is een eeuwigdurende inzetting. Christus heeft het houden van de 

sabbat nooit stopgezet, ook niet een dag opgeschoven. 

En Zijn Vader is eveneens nooit van gedachte veranderd! 

Hij heeft nooit gezegd, dat de sabbat nu maar door de zondag vervangen moest worden. Dat deden 

mensen die zich christen noemden, maar het niet waren, omdat afgoderij en antisemitisme hun 

voornaamste motieven daarvoor waren (keizer Constantijn en diverse pausen). 

 

De schepping 

Op de vijfde dag zegt Hij: ‘het is goed’. Op de zesde dag: ‘het is zeer goed’ en op de zevende dag: ‘dit 

is heilig’. Adam rust met God op de eerste sabbat van de wereldgeschiedenis en de mens wordt 

geacht dat wekelijks te doen tot in alle eeuwigheden. Het gaat pas mis als Adam en Eva eigenmachtig 

wijzigingen aanbrengen in Gods adviezen, daartoe aangezet door satan. Ook op het moment dat God 

Zijn 10 geboden aan de mens geeft in de Sinaï, zien we dat de mens het werk van eigen hand (het 

gouden kalf) verkiest boven de rust in God. Zij maken een andere feestdag voor de Heere (Ex.32:5). 

Het NT leert dat Jezus Gods wet op een volmaakte manier heeft gehouden (Het sanhedrin wist géén 

enkele overtreding te vinden). Hij toonde Zich daarmee solidair met Gods schepping, zelfs tot in de 

dood. Jezus rust in het graf (tijdens de sabbat) en staat vervolgens weer op om aan Zijn nieuwe werk 

te beginnen. Wij kunnen kiezen Hem daarin te volgen, of eigenmachtig een werkdag omdopen tot 

rustdag en daarmee Gods heilige werk trachten te verbeteren. 

 

Enkele motieven voor de sabbat 

1. De sabbat werd Adam gegeven, als hoofd van het menselijke geslacht (Marc.2:27, Gen.2:1) 

2. Het is geen Joodse instelling, want de sabbat werd gemaakt 2300 jaar voordat er een Jood 

was. 

3. De sabbat van de zevende dag werd geboden door de stem van de levende God. (Deut.4:12-

13) 

4. Hij schreef dit gebod met Zijn eigen vinger, en sprak het hard op uit! (Deut.5:22-26) 

5. Hij graveerde het in steen, waarmee het onveranderlijke karakter werd aangeduid. 

6. God heeft beloofd iedereen te zegenen die de sabbat zal vieren. (Jes.56:2) 

7. Toen Gods Zoon kwam, hield Hij heel Zijn leven de zevende dag. Zo volgde Hij het voorbeeld 

van Zijn Vader bij de schepping. Zullen wij niet veilig zijn als we het voorbeeld van zowel De 

Vader als De Zoon volgen? 

8. Vele jaren na de opstanding van Christus noemt de Heilige Geest deze dag nadrukkelijk de 

“sabbatdag” (Hand.13:14) 

9. Op het eerste christelijke concilie, in het jaar 52, noemde Jakobus het in tegenwoordigheid 

van de apostelen en tal van discipelen de sabbatdag. (Hand.15:21) 

10. Paulus las in het openbaar de Schriften op die dag en was gewoon op die dag te prediken. 

(Hand.16:13 en Hand.17:2-3) 
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11. Er is nooit een geschil geweest tussen de gelovigen uit de heidenen en de Joden wat betreft 

de sabbatdag. Dat is een bewijs dat de gelovigen dezelfde dag vierden als de Joden. 

12. Onder alle beschuldigingen tegen Paulus, beschuldigden ze hem er nooit van dat hij de 

sabbat niet eerbiedigde. Waarom niet, als hij die niet hield? 

13. In het NT wordt met geen woord gesproken over het afschaffen, veranderen of wegdoen van 

de sabbat of iets dergelijks. 

14. God heeft nooit toestemming gegeven om op die dag te werken. Lezer, op grond van welk 

gezag gebruikt u de zevende dag voor werk? 

Geen enkele gelovige in het NT, hetzij voor of na de opstanding van Jezus, deed ooit gewoon 

werk op de zevende dag, niet één! Waarom zouden moderne gelovigen anders zijn dan 

Bijbelse gelovigen? 

15. Zoals de sabbat in de hof van eden werd gehouden vóór de zondeval, zo zal die dag voor 

eeuwig worden gevierd op de vernieuwde aarde als alles is hersteld. (Jes.66:22-23) 

 

Enkele feiten betreffende de eerste dag (zondag) van de week 

1. God gebood de mensen om op de eerste dag van de week te werken. (Ex.20:8-11) Is het 

verkeerd om God te gehoorzamen? 

2. God heeft nooit de eerste dag gezegend. 

3. Christus heeft nooit op die dag gerust, Hij was timmerman, hield de sabbat en werkte zes 

dagen per week. Hij heeft dus heel wat zwaar werk op zondag gedaan. 

4. Er is geen gebod gegeven om die dag te vieren, noch is het ooit verboden op die dag te 

werken. “Want waar geen wet is, is ook geen overtreding.” (Rom.4:15 en Joh.3:4) 

5. Er wordt geen zegen beloofd voor de viering van de zondag. 

6. Er wordt geen heiligheid aan verbonden. Waarom zouden wij het dan wel doen? 

7. God, Christus of apostelen hebben nooit een woord ten gunste van de zondag als geheiligde 

dag gezegd. 

8. De Bijbel zegt nergens dat de eerste dag der week de opstanding van Christus herdenkt. 

9. Jezus heeft nooit die dag genoemd, en zelfs de naam niet op Zijn lippen genomen, zoals de 

Bijbel vermeld. 

10. Tenslotte zwijgt het Nieuwe testament over een eventuele verandering van de sabbatdag of 

heiligheid van de eerste dag. 

 

In een kort overzicht naast het hoofdstuk over sabbat of zondag wordt duidelijk dat de sabbat in het 

verleden, heden en toekomst Gods heilige dag is. 

 

Wat doet u ermee? 


