
 

 

GODS KALENDER OF DE HEIDENSE GREGORIAANSE KALENDER 
 

Verschil tussen de Bijbelse en de gregoriaanse namen: 

BIJBELSE DAGEN HEIDENSE DAGEN MET HUN BETEKENIS 

1e dag yom rishon Zondag Dag van de zon 

2e dag Yom Sheni Maandag Dag van de maan 

3e dag Yom Shlishi Dinsdag Germaanse god Tiw 

4e dag Yom T’vií Woensdag Germaanse god Wodan 

5e dag Yom Chamishi Donderdag Germaanse god Donar 

6e dag Yom Shishi Vrijdag Germaanse god Freia 

7e dag Yom Sabbat Zaterdag Gewijd aan Saturnus 

   

Bijbelse Maanden Onze maanden Met hun Betekenis 

Nisan Januari Genoemd naar de Romeinse afgod Janus 

Ijar Februari Genoemd naar de Romeinse god Februus 

Sivan Maart Genoemd naar de Romeinse god Mars 

Tammuz April Genoemd naar de godin Aphrodite 

Aw Mei Genoemd naar de romeinse god Maia 

Elul Juni Genoemd naar de romeinse god Juno 

Tisjri Juli Genoemd naar de Romein Julius Caesar 

Cheswan Augustus Genoemd naar de Romeinse keizer Augustus 

Kislev September Latijnse naam voor zevende 

Tebeth Oktober Latijnse naam voor achtste 

Sjebat November Latijnse naam voor negende 

Adar December Latijnse naam voor tiende 

   

 

Overdenking: 

Uiteindelijk is Israël uit Egypte vertrokken. Toen begon het probleem; krijg Egypte maar eens uit Israël. 

God heeft uitdrukkelijk bevolen ons niet te mengen met gebruiken en afgoden die ons van Hem 

afhouden en wil dat wij heilig en afgezonderd voor Hem leven. Hebben wij nog heidense gebruiken of 

feesten? 

 Oud en nieuw vuurwerk afsteken (om de goden te verdrijven) 

 Sinterklaas (helaas weet niemand meer van de afgodische oorsprong af) 

 Kerstboom/-feest (hier kunnen wij al over lezen in Jeremia 10. Ook hebben kersttakken en -

ballen een afgodische oorsprong. Komt bij de Germaanse joul feesten vandaan.) 

Laten wij goed onderzoeken waar onze gebruiken vandaan komen. Veel mensen denken dat het 

allemaal wel meevalt, maar velen kennen de heidense oorsprong ervan niet meer. 

 

Waarom doen wij niet wat God van ons vraagt en doen wij wel wat God niet van ons vraagt? 

Bovenstaand overzicht is bedoeld om stil te staan bij de oorsprong hoe God het bedoeld heeft. 

Eenieder zal begrijpen dat wij in het dagelijkse gebruik niet de Hebreeuwse namen gebruiken om een 

dag of maand aan te duiden, maar weten wij nog van Gods goede inzettingen af? 

 

 


