WAAROM KINDEREN VAN DE GEMEENTE NIET GEDOOPT MOETEN WORDEN

In het navolgende gedeelte zullen wij ingaan op een aantal stellingen/toepassingen die vaak gebruikt
worden rond de kinderdoop en deze vanuit het Woord behandelen.

Het is zeer kwalijk dat in theologische verhandelingen, die gaan over dit onderwerp, vrijwel met geen
woord over de positie van Israél wordt gesproken. Het lijkt alsof men opzettelijk voorbijgaat aan de
vele profetische uitspraken betreffende het Joodse volk. Israél vervult hooguit nog een schaduwrol.

We raden de lezers aan het Woord van God hierop nauwkeurig te onderzoeken.

Het Woord van God, de Waarheid, zal u vrijmaken.

De Heere waarschuwt in Spreuken 30:6:

Doe niets aan Zijn woorden toe, opdat Hij u niet terecht wijze en gij een leugenaar bevonden wordt.

1. Godis de eerste die tot ons komt in de kinderdoop, Hij begint en niet de mens.
Is dat zo? De volwassene die zich laat dopen kan nooit meer de eerste zijn om diverse redenen: (1)
God heeft de hemel en aarde gemaakt, de aarde geschapen voor de mens om erop te wonen; dat is
Zijn begin met de mens. (2) Na de zondeval opent God wederom de weg terug naar het heil. Hij geeft
een nieuw lichaam met Christus als hoofd.
(3) Hij zelf heeft het Woord ons gegeven opdat wij Zijn Woord zouden geloven. Geloven is geen
verdienste van de mens, maar geloof is het middel wat God zelf gegeven heeft. (4) Hij roept op om
tot Hem te komen en Zijn Woord te geloven en gehoorzaam te zijn. Als wij ‘amen’ zeggen op dat
Woord en Hem geloven zijn dat Zijn weldaden en niet een mens die zelf kiest... Hij roept, Hij nodigt,
Hij geeft, Hij leidt de weg enz.

2. De kinderdoop is een cheque waarmee wij tot Hem mogen gaan.
Het doopwater is niet de cheque waar wij tot Hem mogen gaan, maar Zijn Eigen Woord is de cheque
die Hij de mensheid geeft. Zijn Woord dat roept naar de mens om zich te bekeren en te leven (Ez.
18:23 en vers 32 Ez.33:11 en 1Tim.2:4 en 2Petr.3:9). Bij deze woorden van God Zelf mogen wij onze
vinger leggen en tot Hem gaan, Hij zal Zijn Woord waar maken. Deze woorden moeten wij ook onze
kinderen leren en met deze woorden mogen wij ook naar de Hemelse Vader gaan en bij Hem pleiten
voor het leven van onze kinderen. (Deut.6:1-7).

3. De doop is een sacrament.
Het woord sacrament komen wij niet tegen in de Bijbel en komt uit de vroege eeuwen. Sacrament
betekent inwijdingsmiddel of toewijdingsmiddel. Waar men uit het heidendom vele ceremonién,
rituelen, mysteries of sacramenten kende, werd dit woord later door de (roomse)kerk overgenomen.
Men ging de doop zien als middel waardoor je in de kerk werd ingelijfd en waardoor men in de
gemeente des Heren werd opgenomen. Door de doop werd je een kind van God.
Wij zullen duidelijk moeten zien dat de doop geen sacrament is. Door de doop krijg je geen deel aan
het heil, noch aan de genade. Het is niet een genade teken of een zegel van God aan ons gegeven.
Het is ook niet een teken van onze trouw aan God. De Bijbel leert dit alles nergens! Het woord
‘sacrament’ heeft voor veel misleiding gezorgd. Wij moeten het niet (meer) gebruiken.

4. Opdracht voor het dopen van volwassen gelovigen uit de heidenen is een zendingsbevel en
gold voor toen.
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Op de pinksterdag klinkt de oproep: geloof het evangelie en laat u dopen, (gericht tot de Joden) en
nog niet tot de heidenen, want na het visioen van Petrus gaat het Evangelie richting de heidenen en
krijgen de discipelen de opdracht ieder die gelooft (Jood en heiden) te dopen.

Het geloof in Christus is niet overdraagbaar en heeft met persoonlijke keuze te maken. Dit geldt voor
de Jood en de Griek.

De (gelovige) Joden besnijden hun kinderen nog steeds omdat dat een eeuwigdurend verbond is wat
God met hen gesloten heeft. Komen hun en onze kinderen tot geloof in Jezus Christus, dan worden
zij beiden gedoopt door onderdompeling.

5. Onderdompelen of besprenkelen.
De Bijbel leert duidelijk hoe de vorm dient te zijn van het dopen (onderdompelen). Het beeld dat wij
kunnen zien in Rom.6 beeldt een begrafenis uit. Namelijk het afleggen en begraven van de oude
zondige mens. Als men na de doop weer uit het water tevoorschijn komt, stijgt men op als een
nieuwe schepping! Deze symboliek missen wij volledig bij het besprenkelen van baby’s/volwassenen.
Indien u Zijn offer op Golgotha dankbaar aanvaart, hoort u Hem 66k na te volgen in Zijn dood en
begrafenis door u te laten onderdompelen “Daar gij met Hem begraven zijt in de doop” (Kol.2:12).
De Bijbel spreekt duidelijk over één doop d.w.z. de doop die iemand ondergaat, nadat hij of zij tot
bekering en wedergeboorte is gekomen.

6. Is de besnijdenis voor het volk Israél opgehouden?
Besnijdenis = teken van het verbond met de nakomelingen van Abraham.
Als de doop in de plaats van de besnijdenis zou zijn gekomen dan zou de besnijdenis voor de
nakomelingen van Abraham opgehouden zijn! Dan zou het verbond tussen God en Zijn volk Israél
verbroken zijn! Dan zou God niet meer de God van Israél zijn! Laat dat diep tot ons doordringen!
Dit speciale verbond is niet op de kerk overgegaan!

Er staat niet in de Bijbel:

e Dat Gods verbond met Israél verbroken is.

e Dat de besnijdenis voor de nakomelingen van Abraham opgehouden is.

e Dat de kerk in de plaats van Israél is gekomen.

e Dat de kinderdoop in de plaats van de besnijdenis is gekomen.

Er staat wel in de Bijbel (in het Eerste en Nieuwe Testament) dat het verbond met Abraham met
als teken de besnijdenis eeuwigdurend en niet verbroken is. (Ps.105:8,9,10 en Gal.3:17-18)

7. Wat leert de Bijbel over dopen?
De volgende teksten (+/- 45 stuks!) gaan over handelingen die aan de doop voorafgaan en gaan over
volwassenen die geloven, horen, belijden enz.
Mat.3:6 Mat.3:11 Mat.3:13 Mat.21:25 Mat.28:19 Marc.1:4 Marc.1:5 Marc.1:8 Marc1:9 Marc.16:16
Luc.3:3 Luc.3:7 Luc.3:12 Luc.3:16 Luc.7:29 Luc.7:30
Joh.11:25-33
Hand.2:38 Hand.2:41 Hand.8:12 Hand.8:13 Hand.8:14-16 Hand.8:36-37 Hand.9:18 Hand.10:46-47
Hand.13:24 Hand.16:14-15 Hand.16:32-33 Hand.18:8 Hand.18:25 Hand.19:3 Hand.19:4 Hand.19:5
Hand.22:16
Rom.6:3 Rom.6:4
1Kor.1:13-17 1Kor.10:2 1Kor.12:13 1Kor.15:29
Gal.3:27
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Kol.2:12

Hebr.6:1-2

1Petr.3:21

Al deze teksten spreken over een bepaalde volwassenheid van de gedoopte personen. Ook gaat er in
veel teksten onderwijs aan de doop vooraf.

8. Wat de Bijbel leert.
De doop na het ontvangen geloof in God is het zichtbaar teken van het geloof in God.
Door bewust geloof worden de heidenen bij Gods volk gerekend, niet door de besnijdenis.

9. De Bijbelse doop gebeurt na geloof en ziet op: (voor het navolgende is volwassenheid nodig)
e Afwassing van de zonde door geloof in Jezus. (Markus.1:4)

e Begraven in Zijn dood (watergraf) en opstanding in een nieuw leven tot Zijn eer. (Rom.6:4)

e Ontvangen van Zijn Geest om naar Gods wil te willen leven.

10. Eerst dopen dan geloven?
Er staat: Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden(Marc.16:16). Er staat dus: éérst
geloven en dan laten dopen! Niet alvast een baby dopen en dan maar afwachten of het zich later wel
of niet bekeert en gelooft.
De kinderdoop is volledig gebaseerd op het geloof van de ouders, terwijl de dopeling zelf daar totaal
geen inbreng in heeft. Van de dopeling wordt dus verwacht, dat hij op latere leeftijd zijn instemming
geeft voor de keuze die zijn ouders destijds voor hem hebben genomen. Dat is dan de
geloofsbelijdenis. Deze traditie lijkt wel erg Bijbels maar is het niet, integendeel, Want stel dat het
kind later niet tot geloof komt wat is dan de waarde van de doop? En nog iets: Wat gebeurt er met
het kind op het moment dat hij gedoopt wordt...?

11. Door de doop wordt het kind in het verbond ingelijfd.
Psalm 105:6-7 gaat over Gods belofte aan Abraham en aan zijn nakomelingen enz. De Heere
bevestigt die beloften met een contract dat wordt een verbond genoemd. Het zegel van dat verbond
is de besnijdenis van Abraham en zijn nageslacht, het volk Israél.
In de Schrift wordt nergens de term ‘genadeverbond’ gebruikt. Het is een ten onrechte, door de
schrijvers van het doopformulier, bedachte term om kennelijk op deze wijze bij kerkleden de indruk
te wekken dat zij door de kinderdoop deel krijgen, zowel aan het oude verbond als aan het nieuwe
verbond. Het is dus zo dat niet-Israélieten deel aan dit verbond krijgen, op het moment dat zij tot
bekering en wedergeboorte gekomen zijn. Hand.10:44-48 en Efeze,3:4-6 (zie verder hoofdstuk 17
met wie zijn de verbonden gesloten)
Het is niet de kerk die de ‘bemiddelingspositie’ heeft om mensen toegang te verlenen tot het
zogenaamde bondsvolk.
De Schrift leert dat de doop een afsluiting is, een afleggen van het oude leven in het watergraf.
Niet de doop, maar de persoonlijke bekering verleent de toegang tot het heil en het Nieuwe
Verbond!
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12. Psalm 105
Het is altijd goed om de berijmde psalmen te vergelijken met de Bijbelse onberijmde psalmen om de
verschillen op te merken. Psalm 105:5 wordt vaak gezongen: ‘t verbond met Abraham Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind’ (zo staat het er niet in de onberijmde psalm). De onberijmde versie
laat zien waar het over gaat, Israél is Gods uitverkoren volk en wij moeten doorlezen naar de verzen
10 en 11. Hier wordt helaas niet over gesproken...

13. Hoe verkrijgt de niet-jood deel aan het nieuwe verbond?
Als de niet-jood geen deel krijgt aan het nieuwe verbond door het ontvangen van de kinderdoop,
waardoor hij (aldus de leer) ingelijfd zou worden in het verbond met Abraham, hoe kan hij dan wél
toetreden tot dit verbond, dat God met Israél heeft gemaakt?
Door zich te bekeren tot de God van Israél. Hij is degene tot wie de niet-jood zich moet wenden,
heel persoonlijk, met een verbroken hart; bewust toegeven zondaar te zijn, voor God niet te kunnen
bestaan. Hij zal God moeten vragen het verdorven mensenhart te verwijderen. Hij vraagt verlossing
door het bloed van Jezus Christus. Dit is de belangrijkste beslissing die een mens ooit in zijn leven kan
nemen. Het vraagt een volkomen overgave aan God.
Voor de niet-Jood ligt hier het beginpunt. Zijn ontmoeting met de God van Israél, Jezus Christus,
vindt plaats in de besnijdenis van het hart. Voor hem is er geen verbondsrelatie met God, tét het
moment dat hij door persoonlijke bekering die relatie aangaat. Hij treedt toe, van buitenaf, tot het
(door God met Israél gemaakte) Nieuwe Verbond.
Jezus zegt: Zie Ik sta aan de deur en klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal
bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij. (Opb.3:20)

14. De Besnijdenis, vervangen door de doop?
God heeft de besnijdenis, als een altoosdurende inzetting, geboden aan het volk Israél. Tot op de dag
van vandaag houdt het Joodse volk zich hier nauwgezet aan (66k de Joden die geloven in de
Messias!).
De vervanging van de besnijdenis door de doop is een instelling van mensen, op grond van een
theologisch bedacht uitgangspunt. Dat uitgangspunt is dat Israél door God zou zijn verworpen, en de
kerk nu het ware Godsvolk geworden is. Zo heeft de kerk getracht de plaats in te nemen van Israél in
Gods heilsplan. Dit is de z.g. “vervangingsleer”
Nergens in de Heilige Schrift is er sprake van dat de doop is ingesteld in de plaats van de besnijdenis.
De besnijdenis is geenzins vervangen!

15. De kinderen moeten in de kerk ingelijfd worden (zondag 27 catechismus)
Dit lijkt een waardevolle aansporing. Maar de Bijbel roept op een levend lid van het lichaam van
Christus te zijn. Dit is iets anders dan een levend lid van de kerk te zijn. Het lijkt een nuanceverschil,
maar het is een wezenlijk verschil.

16. De kinderen horen helemaal bij de gemeente
Amen! Ja zij horen er helemaal bij! Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor
zodanigen is het koninkrijk van God (Marc.10:13-16). De (kleine) kinderen horen helemaal bij de
gemeente en doen volop mee, maar hiervoor hoeven ze niet gedoopt te worden.



T LY
S HOE ZIT HET? U

17. Doop; het uiterlijk teken
De doop is het uiterlijke teken van wat in de mens (jong) volwassene gebeurd is (maar wat eigenlijk
in de hemelse gewesten plaats vond). Namelijk dat wij uit het rijk der duisternis overgezet zijn in het
Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. (Kol.1:13)
Of zoals Paulus het zegt in Galaten 3:27-29
Gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u nu met Christus bekleed....
Dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenaam.

18. Overgeven aan God
Niet door geboorte uit christenouders, noch door de (kinder)doop, wordt iemand christen, maar
door de persoonlijke bekering en wedergeboorte uit God... (Joh.1:12-13 en Joh.3:5-6)
Doordat de kerk zich ziet als bondsvolk, wordt het kennelijk als van meer belang geacht aan het feit
dat de ouders belijdend lid zijn, dan aan de vraag of deze ouders zich persoonlijk Gods eigendom
weten.
Is dit laatste het geval, dan heeft het kind er in die zin baat bij, dat de ouders het gedurende zijn
jeugd zullen wijzen op de noodzaak van persoonlijke verlossing. Toch zal het kind, op de leeftijd van
onderscheid gekomen, zélIf zich moeten overgeven aan God en gedoopt moeten worden.

Afsluiting

Aangezien er bij (jonge) ouders vaak minder kennis is over de Bijbelse doop en het vaak bekeken en
gelezen wordt door een reformatorische en ge(formulier)de bril lijkt alles duidelijk verklaarbaar in de
Bijbel te staan, met deze extra bijlage en het hoofdstuk over de doop mag ook vanuit Gods woord
een ander beeld over de Bijbelse doop naar voren komen.

Laten wij elkaar niet oordelen over de keuze die wij maken maar vooral naar elkaar omzien en uit te
zien naar de komst van Christus!




